IN MEMORIAM Doris de Waard-Preckel

Doris werd geboren in 1943, midden in de tweede wereldoorlog, in Wilhelmshaven, een grote
Duitse marinehaven. Ze had een moeilijke jeugd. Mede daarom heeft zij altijd een grote
afkeer gehouden van het gedrag van haar landgenoten. Doris studeerde medicijnen in
Miinster. In Duitsland ontmoette zij de Nederlandse legerpredikant Jan de Waard, met wie ze
trouwde en naar Nederland kwam. Haar leven als echtgenote van de dominee viel haar zwaar
want zij was een kritische, zeltbewuste, onathankelijke vrouw, die ook nog rookte “als een
ketter”. In Nederland werd Doris consultatiebureau-arts. Na het pensioen van haar man is het
echtpaar als echte expats naar Spanje vertrokken en hebben daar een goede tijd gehad.

In 2007 is Doris lid geworden van Probus 91. In 2010 was zij vice-voorzitter, in 2011
voorzitter. Doris was autonoom en liet zich niet gemakkelijk kennen. Ze hechtte aan
procedures en kon zeer verontwaardigd reageren als afgeweken werd van lang geleden
gemaakte afspraken. In discussies klonk vaak haar sonore stem of een luide lach. Zij kwam
vaak met verrassende feiten, zeker waar het de geschiedenis van Duitsland betrof die zij uit
eigen ervaring kende.

Haar eerste lezing in 2009 ging over “Microtrends in de gezondheidszorg in Nederland”. In
vrijwel ieder volgend jaar hield zij een lezing over zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals
“De bonobo™ (2010), “Piraten”(2012), “Tambora” (2016). Maar ook meer reflexieve lezingen
over “Hechting” (2014) en “Joachim Gauck”(2015). Haar laatste lezing in 2018 ging over
bijen.

De Corona-jaren 2021-22 waren zwaar voor Doris. Zij trok zich terug in haar appartement en
wilde zelfs niet deelnemen aan onze zoom-lezingen. In het laatste jaar was zij zogenoemd
Plus-lid. Hoewel zij niet meer kon deelnemen aan de activiteiten hechtte zij er wel aan
betrokken te blijven bij onze Probusclub. Daar is ze dus nu stil uit vertrokken.

Doris de Waard overleed op 12 juni 2023 in Kerkdriel, een maand voor haar 80ste verjaardag.



